Weer naar buiten!
Het verhaal van Pinksteren

Op zondag 31 mei 2020 vierden christenen Pinksteren. Wat is dat eigenlijk? Pinksteren? Hier ontdek je meer over het verhaal dat bij Pinksteren hoort.


Lees het verhaal of beluister het op: https://youtu.be/_AvpbIiDeKA

Jezus was gestorven. Zijn vrienden kwamen samen in een huis om te bidden. Maria was er ook bij. Ze waren heel droevig. Jezus was er niet meer… 
Ze voelden zich alleen. 
De deuren en de ramen van het huis bleven gesloten. Zo kon niemand hen zien. De vrienden waren bang. Wat zou er met hen gebeuren nu Jezus dood was? Misschien zochten de soldaten ook naar hen? Ze durfden niet naar buiten. De vrienden zaten heel stilletjes in het huis. Alles was gesloten … Ze maakten het donker. 
En vanbinnen in hen voelde het ook donker … Ze waren eenzaam, bang, verdrietig en ongerust. 
Alsof ook iets in hen was gestorven … Alsof ze alle moed verloren waren …
Toch wilden ze samen over Jezus praten en bidden. 
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Terwijl ze samen aan het bidden en praten waren, voelden ze Jezus dicht bij hen. Ze konden hem niet zien, maar toch hadden ze het gevoel dat hij bij hen was. Alsof zijn geest bij hen was … Jezus’ geest of Gods Geest … 
Wat er precies gebeurde, wisten ze niet. Maar het voelde fantastisch!
Het was alsof een wind hun zorgen, hun angst en hun verdriet wegblies. Alsof ze een frisse wind voelden die hen uitnodigde om naar buiten te gaan.

Het was alsof het donker in hen verdween. Alsof er een vuurtje in hen brandde. De vrienden werden helemaal warm vanbinnen. Ze waren zo enthousiast dat ze steeds meer over Jezus begonnen te vertellen. Ze vertelden over hoe hij hen getroost had, hoe hij hen leerde stil worden, hoe hij hen leerde vertrouwen te hebben … Ze waren zo vol van Jezus’ Geest dat ze niet konden stoppen met vertellen. Iedereen moest weten welke mooie dingen Jezus hen verteld had! Ze vonden weer de moed om naar buiten te gaan!
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Petrus stond op. Hij gooide de deur open en liep naar buiten. De anderen volgden hem. Ze begonnen over Jezus te vertellen. Blij vertelden ze over alles wat ze met Jezus beleefd hadden. Ze waren niet meer bang. Alleen maar blij omdat ze zulke mooie dingen met Jezus hadden meegemaakt. 

De mensen keken verwonderd naar hen. Ze waren verbaasd en luisterden. De vrienden van Jezus vertelden met zo veel vuur dat iedereen begreep wat ze bedoelden. Zelfs de buitenlanders die verschillende talen spraken begrepen met hoe veel liefde ze over Jezus vertelden …

Vanaf die dag stopten de vrienden van Jezus niet meer met vertellen over Jezus. Keer op keer vertelden ze zijn verhaal. Omdat ze het zo een mooi cadeau vonden voor alle mensen …
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OEFENING A: Verkennen[footnoteRef:1] [1:  Bij het verkennen gaat het om het leren kennen van het verhaal.] 


Maak 1 opdracht met een bolletje.
Wanneer je wil, mag je meer dan 1 opdracht maken.


· Onderstreep de woorden die voor jou belangrijk zijn. Vertel het verhaal na met behulp van de woorden die je onderstreept hebt. 

· Verschillen
Bekijk de twee onderstaande prenten. Welke verschillen zie je?
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· Zoek op in het verhaal …

1. In het verhaal wordt er over ‘vuur’ verteld. Zoek op waar dit is en teken er een vlammetje bij. 
2. Er wordt ook over ‘wind’ verteld. Zoek op waar dit gebeurt en teken er een blazend wolkje bij.
3. Er wordt ook iets verteld over ‘verschillende talen’. Zoek op wat er verteld wordt en teken er letters bij.



· Kijktafels
Bekijk deze kijktafels. Wat herken je uit het verhaal?
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· STUKJES
Bekijk deze stukjes. Ze komen uit de prenten bij het verhaal. Herken jij de stukjes? Wat gebeurt erop?
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OEFENING B Verdiepen[footnoteRef:2] [2:  Bij het verdiepen gaat het om het inleven in de figuren uit het verhaal.] 


Maak 1 opdracht met een vierkantje.
Wanneer je wil, mag je meer dan 1 opdracht maken.

· Inleefspel 

· Kies 1 personage op deze prent. 
[image: ]
Neem de houding van die persoon aan. 
Probeer te voelen hoe die persoon zich voelt als hij zo zit of staat. Waar voel je iets in jouw lichaam? Ga alle stukjes van je lichaam af: je hand, je schouders, je rug, je buik, je benen, je voeten … Wat doen je ogen? Wat doet je mond?
Hoe voelt dat om zo te zitten of te staan? 
Hoe voelt deze persoon zich? Wat zou hij nodig hebben om zich beter te voelen?


· Neem de houding aan van diezelfde persoon op deze prent. 

[image: ]Probeer te voelen hoe die persoon zich voelt wanneer hij zo zit of staat. Waar voel je iets in jouw lichaam? Ga alle stukjes van je lichaam af: je hand, je schouders, je rug, je buik, je benen, je voeten … Wat doen je ogen? Wat doet je mond?
Hoe voelt dat om zo te zitten of te staan?
Is er een verschil met zojuist? 
Als er een verschil is, wat is dat dan? 
Hoe komt het dat dit verschil er is? 
Wat is er veranderd voor die persoon? 



· Speel het verhaal na met poppetjes (lego, playmobil,…). Laat duidelijk zien hoe ze zich voelen.



· Gevoelens bij de prent
Bekijk de twee prenten. Welke gevoelens passen bij de eerste prent? Kleur de prent met kleuren die je bij die gevoelens vindt passen. Doe hetzelfde voor de tweede prent.
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· Stel dat jij Petrus bent. Wat zou jij dan antwoorden op deze vragen?

Hoe voelde jij je vanmorgen?
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Wat is er vandaag eigenlijk gebeurd met jou?




Wat veranderde dit voor jou?












· Beluister deze drie liedjes. Je hoeft maar 1 minuut te luisteren. Bij welke prent vind je de muziekstukken passen? Misschien vind jij bij een prent geen muziekstuk passen. Dat kan. Ken jij zelf een lied dat je wel vindt passen?

Lied 1: https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0
Lied 2: https://www.youtube.com/watch?v=TJ6Mzvh3XCc
Lied 3: https://www.youtube.com/watch?v=eab_eFtTKFs
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OEFENING C: De symboliek van het pinksterverhaal. 

· Het symbool vuur. Kies 1 opdracht met een streepje.

· Inleefspel. De vrienden van Jezus vertellen met vuur over hem. Dat betekent dat ze heel enthousiast vertellen. Speel een van de vrienden van Jezus na. Eerst zit je somber in het huis. Je voelt nog niet veel vuur in jezelf. Je bent bedroefd en somber. Langzaam voel je steeds meer vuur in jezelf. Je staat langzaam recht. Je recht je rug en je schouders. Je voelt het vuur branden in jezelf. Je stapt vol vertrouwen naar buiten. Beeld dit heel traag uit. Stap voor stap. Als je wil, kan je het uitbeelden op deze muziek doen: https://www.youtube.com/watch?v=EJqiV55JnX0   
Ga voor jezelf goed voelen. Wat gebeurt er in je? Wat verandert er in je?

Tip: Als je wil, kan je allemaal verschillende foto’s van jezelf maken terwijl je dit uitbeeldt. Als je die foto’s achter elkaar plakt, krijg je een stop motion filmpje.


· Maak het wat donker. Vraag een volwassene om een kaarsje aan te steken. Kijk een tijdje rustig naar het kaarsje. Wat doet het met jou om dat vuurtje in het donker te zien? 

Vraag de volwassene om nog enkele kaarsjes aan te steken. Nu is er nog meer vuur. Wat doet dit met jou?

Zou dit gevoel dat je nu hebt iets te maken kunnen hebben met het vuur uit het verhaal van Pinksteren? Wat denk je? Vertel.


· Het symbool wind. Kies 1 opdracht met een streepje.
 
· Ga eens buiten staan of, als dat niet lukt, aan het open raam. Sluit je ogen. Adem een paar keer diep in en uit. 
Voel je de wind?  Waar voel je de wind? Buiten je lichaam? In je lichaam? Hoe voelt dat? Wat doet dit met jou?

Adem een paar keer rustig in en uit. Voel eens of er iets in jezelf verandert. Wat gebeurt er in jou? 

Leg een licht voorwerp op je hand. Maak nu wind door ertegen te blazen. Wat gebeurt er? Wat doet de wind?

Je hebt de wind nu op verschillende manieren gevoeld. In het verhaal van Pinksteren zegt men dat Gods Geest voelt als de wind. Wat bedoelt men daarmee? Welke woorden vind je hierbij passen?

zacht           leven         teder          hard          liefde            

rustgevend        brengt je in beweging      dichtbij       

overal     onzichtbaar    geeft energie         waait zorgen weg

andere: ……………………….









· Beluister het verhaal ‘Op zoek naar God’. Ook hier wordt God met de wind vergeleken. Net als in het verhaal van Pinksteren. Wat wordt er verteld? Vind je dat dit ook bij het verhaal van Pinksteren past of niet? Bekijk het verhaal via: 
      https://www.youtube.com/watch?v=qKlEUop59NA&feature=youtu.be
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