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/' Les 1 Conflicten gebeuren overal.

Lees de stukjes in de krant.

Kleur de bol rood als het over een conflict in het leven van één persoon gaat.
Kleur de bol blauw als het over een conflict in de leefwereld van kinderen gaat
Kleur de bol groen als het over een conflict in de grote wereld gaat
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{ ® Mijn papa en mijn mama zijn al een jaar niet
meer samen. Mijn broer en ik wonen om de beurt
een weck bij mama en een week bij papa. Als we
bij papa zijn, mogen we veel langer opblijven. We
% | eten er ook vaak pizza en hamburgers. Mama is
daar boos om. Op papa, maar soms ook een beetje
op ons. Wij weten niet goed hoe we dat moeten
aanpakken.

@ Op de speelplaats zag ik mijn zus. En weet
je wat? Ze had MIIN T-shirt aan! Mijn lievelings-
shirt uit Italié. Dat heeft ze vanmorgen stickem uit
mijn Kast gepikt. Dat vind ik echt gemeen. Tk heb
het haar gezegd ook, maar zij haalde alleen haar
schouders op. Dat wordt straks oorlog thuis!
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@) 1 e Suheltrecicin Alkiks hoerst ol maandens
lang een uitzonderlijke droogte. De oogst is mislukt
endemensen hebben niets meerom teeten. Voor veel
gezinnen is de enige oplossing alles achterlaten en
naar een vluchtelingenkamp trekken. Bovendien
zijn duizenden mensen uit Mali op de vlucht voor het
geweld in hun streek. Daarom viuchten ze naar
Niger. De kampen daar ztten overvol en er dreigt

hongersnood @

@ Vanmiddag stonden er in het fietsenhok vijf

grote jongens bij cen klcine jongen. Ze hadden zijn
boekentas op de grond gegooid en er alles uitgehaald
Ik durfde niet te blijven staan, want ik was bang dat
ze mij ook zouden aanpakken. Maar ik blijf eraan
denken. Kan ik die jongen helpen? Moet ik naar de
juf gaan?
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@ 1 teb cen spreekbeurt gegeven over cavia’s.
Mijn opa had alles voor me opgezocht. Ik hoefde er
zelf niets meer voor te doen. Mijn vriendin Stiene
wist dat. Ze mocht het natuurlijk tegen niemand zeg-
gen! Maar nu heeft ze het toch aan Romina verteld en
die heeft het op haar beurt aan de juf verteld!

Ik ben heel boos op Stiene!

Tussen 2000 en 2010 werd in het Braziliaanse
regenwoud een gebied, zo groot als Engeland,
verwoest door het kappen van bomen. Daardoor
kwamen grote hoeveelheden CO? vrij, zodat de
opwarming van de aarde nog erger werd. |
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@ Gisteren boise i in de winkelsreat per ongeluk tegen een oude meneer
op. Ik had hem niet gezien, want ik keek naar een etalage met computerspel-
letjes. Die meneer werd vreselijk boos. Hij riep: *Kijk toch uit, snotaap!”.
Ik zei nog *sorry’, maar hij bleef maar schelden. Echt vervelend!

Elke drie seconden wordt er ergens op de wereld
een meisje tegen haar zin gedwongen om te trouwen. |
Dat zijn 25 000 meisjes per dag! Vaak zijn die meis-
jes jonger dan vijftien jaar. Naar school gaan zit er
dan natuurlijk niet meer in. Op die manier kunnen ze
geen toekomst opbouwen. @

©  Beschrijf een conflict uit jouw leven.

—

(" Ik kan met eigen woorden zeggen wat een conflict is.
(" Ik kan voorbeelden geven van conflicten bij mezelf, in mijn leefwereld en in
de grote wereld.
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